Knotten Wassenaar B&B

Vandaag 22 maart 2025 was de reserve knotdag. Omdat deze dag nog vrij was, is besloten naar
Yvonne en Roger Nipperus, Oostdorpweg 206 in Wassenaar te gaan om daar te gaan knotten.
Knotter Gerard Bakhuizen is een vriend van de eigenaren en komt daar regelmatig en had onze
komst voorbereid .

Je hebt wel navigatie nodig om daar te komen. Hele lange oprijlaan, waar aan het einde de
prachtige ruim 400-jaar oude boerderij ligt. Het is tevens een Bad&Breakfast. Een B&B met
zwembad, wat een luxe.

De eigenaar Roger stond ons morgens al op te wachten en wees ons waar de auto plus
aanhanger kon staan en gaf aan dat de koffie klaar stond. Aan een heel grote tafel buiten in het
zonnetje, deden we een bakkie met een vet stuk appeltaart met slagroom.




Daarna een rondje terrein verkenning met welke bomen wel en welke niet geknot konden
worden. Op het grote terrein met o.a. heel oude fruitbomen en flink wat wilgen en essen stond
ook een bewoond ooievaarsnest met een regelmatig klepperend spannetje er op. Helemaal te
keer gingen ze toen en derde ooievaar over het nestvloog.

Deze ooievaars zijn in Nederland gebleven en hebben hier winters kennelijk voldoende te eten.

Gevraagd was of we met 5 a 6 personen konden komen, maar in overleg met Yvonne is besloten
dat als het er meer zouden zijn, dit geen probleem was, mits zij uiterlijk donderdag avond zou
horen met hoeveel we konden komen i.v.m. de boodschappen. Uiteindelijk zijn we met

13 WGN-L ers aan de slag gegaan plus dat eigenaar Roger en een neef (Arnout) van Roger die
ook de handen uit de mouwen staken.

Morgens 2 x koffie en een voortreffelijke lunch met zelf gemaakte groetensoep, dan kan je weer
even voort. Een speelse herdershond hield vol, met een tak in zijn bek, diverse knotters uit te
dagen de tak te pakken.



De takken zijn op een aanhanger geladen, die kon kiepen, zodat
het lossen bij Avalex daar in buurt, snel kon gebeuren. Helaas
gaande de dag werd het steeds drukker bij Avalex, zodat er lang
gewacht moest worden voordat je kon lossen.

ledereen heeft keihard gewerkt en hebben we 70 bomen geknot,
het hele terrein was gedaan. Niet alle takken pasten op de
laatste aanhanger, toen wij rond 15u00 weg gingen. dus moest
Roger later nog een vrachtje wegbrengen.

Leuk/mooi adres met goede verzorging en voor herhaling vatbaar.

Wim en Oscar



